OP LANDGOED PRATTENBURG WOONT DE DERTIENDE GENERATIE VAN ASCH VAN WI]CK

door Marco Diepeveen

RHENEN — De tijd wordt op landgoed Prattenburg in eeuwen gemeten. Op het gelijknamige kasteel woont inmiddels
de dertiende generatie Van Asch van Wijck. Al vanaf 1694 is dit schitterende lustoord, rustiek gelegen in de Rhenense
bossen, in bezit van deze adellijke familie. ‘Wij passen erop voor de volgende generaties.’

et 190.000 bezoekers

per jaar is Prattenburg

het meest bezochte

landgoed van de pro-

vincie Utrecht. Gezin-
nen, fietsers en hardlopers genieten hier met
volle teugen. Maar tussen de monumentale
bomen overheersen rust en stilte. Alleen het
ruisen van de bladeren, meer hoor je niet.
In de schemering valt makkelijk een ree te
ontwaren. Prattenburg, een paradijs op de
Heuvelrug.

Ongeschonden

De aankomst door de poort, over de ronde
oprijlaan, voelt aan als een vorstelijke entree.
Op het bordes staat de kasteelheer al te wach-
ten: ‘Welkom op Prattenburg. Een prachtig
landgoed, inderdaad. Bezoekers zien wat er
allemaal aan is gedaan. Maar wij wat er nog
aan moet gebeuren.’

En dat is nog wel wat, hoewel er vooral
de afgelopen decennia veel werk is verzet.
De restauratie- en renovatiewerkzaamheden
komen eigenlijk nooit klaar. ‘Het is een per-
manent proces dat veel tijd, geld en energie
vergt. We zijn er altijd mee bezig." Momenteel
wordt de vervallen Ursulahoeve ingrijpend
onder handen genomen.

Het geheel in ogenschouw nemend, praten
we dan ook over een flinke omvang. Land-
goed Prattenburg meet 430 hectare, telt

negentien gebouwen en zeven Rijksmonu-
menten (waaronder het park). De inkomsten
van het bosrijke Prattenburg vloeien vooral
voort uit de land- en bosbouw. De familie
heeft vroegere dienstwoningen en boerde-
rijen ter bewoning in erfpacht uitgegeven.
‘Het is gewoonweg een wonder dat Prat-
tenburg volkomen ongeschonden de oorlog
heeft overleefd. Terwijl Rhenen, Veenendaal
en de Grebbeberg in puin waren geschoten,
liep het kasteel geen schrammetje op. Wel
besloten we om na de oorlog een gron-
dige restauratie door te voeren. Dat was hard
nodig, want het oogde allemaal erg uit de tijd.
In de jaren vijftig werd daarom het huis voor-
zien van waterleiding, elektriciteit en centrale
verwarming.’

Eclectisch

Het tegenwoordige kasteel ontstond tussen
1885 en 1887, gedeeltelijk op middeleeuwse
fundamenten, op initiatief van jonkheer Lode-
wijk Hendrik Johan Marie van Asch van Wijck.
Net als veel andere familieleden bekleedde
hij belangrijke functies in de politiek: burge-
meester van Veenendaal, lid van de Tweede
Kamer en van Gedeputeerde Staten. Architect
Wentinck kreeg de opdracht het huis weer
een kasteelachtig aanzien te geven.

‘De stijl is typisch voor de negentiende eeuw’,
vervolgt mevrouw Van Asch van Wijck. ‘Eclec-
tisch, wat betekent dat verschillende histo-
rische bouwstijlen zijn gemengd. Ook in het
interieur van Wentinck zie je dat terug. Zo
komen Renaissance, Empire en Lodewijk XVI-
stijl naast elkaar voor.’

Het uitgestrekte park oogt als een waar lust-
oord. Blikvanger is de schitterende, met rodo-
dendrons omzoomde slingervijver, waar een
houten brug overheen ligt. De aanleg van het
park volgde kort op de bouw van het kasteel.

Tuinarchitect Otto Schultz tekende voor het
ontwerp. Jaren later verfraaide zijn beroemde
collega Leonard Springer de omgeving van
het huis door de aanplant van bloeiende hees-
ters. De grote vijver is van de hand van de niet
minder bekende Hendrik Copijn.

Boerderij

De oorsprong van Prattenburg ligt nog verder
in het verleden. Voor de eerste keer werd
er melding van gemaakt in 1474. Evert van
Soudenbalch kocht toen een boerderij met
land onder de naam Grootveld. Ruim een
eeuw bleef het goed in deze familie. De naam
Prattenburg dook op in 1502, wanneer een
stokoude Ludolf Quynt verklaarde dat hij als

kind bij zijn ouders op de hoeve Prattenborch
woonde en daar schapen hoedde.

Jacob van Wijck, kanunnik van St. Marie in
Utrecht en bewindvoerder van de West-
Indische Compagnie, kocht Prattenburg in
1694. Omdat hij ongehuwd was, liet hij bij
zijn sterven het landgoed na aan zijn neef
Anthony van Asch van Wijck, burgemeester
van Utrecht. In dit geslacht is het sindsdien
altijd gebleven. Prattenburg diende vooral als
buitenverblijf, omdat de familie lange tijd in
Utrecht woonde.

Verplichtingen

Hoe voelt het om blauw bloed in de aderen
te hebben stromen? Jonkheer Van Asch van
Wijck: ‘De Betuwse Hendrik van Wijck trouwde
met Wijnanda van Asch uit Utrecht, die reeds
wees was. Omdat haar geslacht anders zou
uitsterven, werd hij verplicht haar achternaam
aan de zijne toe te voegen. Koning Willem
| heeft het geslacht in 1833 in de adelstand
verheven.'

Noblesse oblige, oftewel ‘adel verplicht’. De
familie Van Asch van Wijck is zich daar zeer van

bewust. ‘Je leeft meer vanuit je verplichtingen
en verantwoordelijkheden’, zegt mevrouw
Van Asch van Wijck. We kunnen onze titel
niet wegleggen, willen dat ook beslist niet,
en hebben daarom een (familie)naam hoog
te houden. Je staat op de schouders van je
voorgeslacht." De ondubbelzinnige spreuk uit
het familiewapen is hen dan ook op het lijf
geschreven: ‘Ore et corde idem’. ‘Hetzelfde uit
de mond en uit het hart’ betekent dat.

Open naar buiten

Vanuit deze attitude staat het kasteel niet te
boek als een gesloten vesting. Het park is op
aanvraag voor groepen te bezichtigen. ‘Wij
voelen ons verplicht om iets te doen voor de
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gemeenschap. Educatieve projecten en goe-
de doelen, zoals het schoolproject ‘Van Lucht-
kasteel tot Dassenburcht’, SOS Kinderdorpen
en vele andere, ondersteunen wij van harte.’
‘Mijn man is in de tachtig, zelf ben ik in
de zeventig. Gelukkig allebei goed gezond,
dus we hopen nog lang van Prattenburg te
mogen genieten. We doen veel werk voor en
op het landgoed. Zo rust de zorg voor het park
deels op mijn schouders. Onze kinderen zou-
den ooit graag op het kasteel willen wonen.
Dan kunnen wij naar een aanleunwoning
bij het koetshuis verhuizen, als het moment
daar is.’

De toekomst van Prattenburg is in ieder geval
veiliggesteld. ‘Dit wordt nooit een stichting
of een commerciéle onderneming’, aldus de
Rhenense jonkheer. ‘We houden het land-
goed in eigen beheer en handhaven het
in zijn huidige vorm. Passen erop voor de
volgende generaties. Wij verpachten land-
bouwgrond aan onze kinderen. Alleen wij en
onze nazaten kunnen aandeelhouder van de
familievennootschap zijn. Noem Prattenburg
maar een echt familiebedrijf. s s s



